
Heb lief en doe wat je wilt 

Op herhaling 

Ondanks dat we zondig zijn, zijn we gered. We zitten als beschreven blad in de hagelwitte 

enveloppe van Christus. Paulus heeft uitgelegd dat als je dit evangelie goed begrijpt (hoofdstukken 

1-5) en ervaart (6-8) dan zal je dankbaar en blij in liefde leven. In hoofdstuk 12 begint Paulus met 

de praktische toepassing van het leven in liefde met medegelovigen, maar ook met de 

maatschappij en overheid.  

In hoofdstuk 14 bespreekt hij een specifiek probleem dat speelt binnen de Romeinse christelijke 

gemeente. Deze gemeente bestond uit heidenen en joden. Elke groep was eigenzinnig. Een 

praktijkles die in onze tijd eveneens speelt. Kortom de gemeente was intern verdeeld. Er waren 

meningsverschillen. In Galaten lijkt het over dezelfde problematiek te gaan, maar daar is het 

probleem fundamenteel anders. Paulus noemt ‘wetdrammers’ geen christenen. 

• Vraag: aan welke regels mag, vind jij, niet getornd worden? Vind jij is een vraag naar je 

mening. (gevoel) Dat is wat anders dan een vraag naar een fundamenteel standpunt.(feit) 

• Vraag: Zijn alle Bijbelse regels en wetten gelijk(waardig)? Liturgische-, spijswetten en morele 

wetten. Markus 7: 14-23 en Rom. 14: 14. 

1 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.  

• Vraag: Welke meningsverschillen staan in dit hoofdstuk? 

• Ben je voor of tegen vaccineren? 

Aanvaard is aannemen in je hart, je aanvaardt een aangenomen kind als je eigen kind. Maar 

geeft een tegenstelling aan: hite koppen, kâlde herten. Weet waarom het gaat, is het een mening 

of is het een Bijbelse waarheid. Aan welke standpunten tornt Jezus absoluut niet?  

Vers 3 is een kernvers en geeft het gevaar aan: 

Wie ‘zwak’ in het geloof is, zijn CHRISTENEN die bepaalde culturele of ceremoniële gewoonten als 

maatstaf zien voor christelijke volwassenheid. Hun smaak bepaalt. Hieruit volgen veroordelingen  

en beschuldigingen. Verzen 3b-12. Samenvatting 9-13a.  

1e we worden allemaal uit het geloof gerechtvaardigd 3b. het FEIT is dat elke christen volledig 

geliefd en aanvaard is. 

2e  God is de enige Rechter. 

3e denk goed na over je eigen positie, jij kunt het ook fout hebben vers 5. Denk na en bid! Realiseer 

je dat wettisch denken tot bedenkingen kan leiden. 

4e volg je geweten. Maatstaf: kan ik dit doen voor de Heer? ZIE DE ANDER DOOR DE OGEN VAN DE 

HEER? 

Wie ‘sterk’ in  het geloof is, zijn CHRISTENEN die vrijer staan. Deze groep voelt zich daardoor 

volwassener en kijkt neer op hun ‘bekrompen’ wettische broeders. Ze voelen zich beter dan 

anderen en halen de schouders op. Verzen 13b-21. 

1e Je doet je broer voor wie Christus gestorven is tekort. (vers 15) 

2e Bij het koninkrijk van God horen is belangrijk en niet vrijheid in eten en drinken. (vers 17) 

3e vraag naar wat opbouwend is voor elkaar. (vers 19) Zo aanvaarden de sterken de zwakken. 



2 De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. 3 Wie 

wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet 

veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. 

Dit is geen oproep om vegetariër te worden. Context: In die tijd werd elk dier ritueel geslacht en 

dus op een of andere manier gewijd aan een godheid (zie 1Kor. 8: 7 en 1Kor. 10: 25). De dagen 

van de week hebben namen van oude afgoden. Verschillende ‘christelijke’ feesten hebben een 

heidense oorsprong. Als je daarop de nadruk legt veranderen ze weer in heidense feesten.  

• Vraag: Wat drukt het woordje gelooft hier uit? Geloof is hier niet gebaseerd op feiten, 

maar het is een persoonlijke mening. Geloof in God is gebaseerd op het feit van de 

opstanding van Christus. 

• Vraag: Wie heeft een ‘zwak’ geloof? Paulus bedoelt hiermee niet iemand die te weinig op 

Christus vertrouwt. Hij bedoelt dat zo’n persoon de relatie tussen geloof en gedrag niet 

begrijpt. Hij begrijpt niet dat we door het geloof gerechtvaardigd worden, vragen over wel 

of geen vlees eten, wijn drinken, feestdagen houden, doen er niet meer toe. Bepaalde 

categorieën regels o.a. spijswetten en liturgische regels zijn buiten werking gesteld door 

Christus. 

• Vraag: Welke categorie blijft recht overeind? 

Paralleltekst Kol. 2: 16-23 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt 

van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de 

toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door 

iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, 

zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit 

het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit 

door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent 

afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als: Pak 

niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze 

zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een 

schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het 

lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. 

Paulus verwijst hier naar de grot van Plato. Plato schreef dat de wereld waarin wij leven een 

schaduw is. Je moet je voorstellen dat mensen in een grot zitten en alleen maar op de grotwand 

schaduwen zien van wat daar buiten is. Omdat ze alleen de schaduwen zien, nemen ze aan dat 

die schaduwen de echte wereld zijn. Maar de echte wereld is veel meer en mooier. De mensen 

hebben een vertekend beeld. Het heelal als matrix of hologram zouden we tegenwoordig zeggen. 

4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn 

eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande 

te houden. 

Ik, de slaaf, wordt gegarandeerd staande gehouden door mijn Heer. Ik vertrouw op Gods 

gerechtigheid. Het oordeel/de veroordeling van mensen is vaak gebaseerd op een mening en 

gericht op de dingen die ik zichtbaar doe ten goede of ten kwade. De zekerheid van mijn redding 

is gebaseerd op de objectieve rechtvaardigheid van God.  



5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat 

ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. 6Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor 

de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor 

de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. 

Een kenmerk van de eindtijd staat beschreven in 1Tim. 4: 1-5.  

Lees het stuk van Colossenzen nog eens in dit licht. Als u dan met Christus de grondbeginselen 

van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, 

bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die 

door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze 

dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en 

nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot 

verzadiging van het vlees. 

• Vraag: Herken je dit? Wat is de achtergrond van deze misleiding? Ik zelf wil een bijdrage 

leveren, maar Christus zet ons in de vrijheid van het niet moeten en wel mogen. Dit is een 

leerproces zo blijkt uit Ps. 1, de vrucht van de Geest groeit niet binnen een dag. 

7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij 

leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of 

sterven, wij zijn van de Heere. 9 Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en 

weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. 10 U echter, wat 

oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de 

rechterstoel van Christus gesteld worden. 

• Vraag: Wat is de kern van het opleggen van regels? Herken je dit?  

11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, 

en elke tong zal God belijden. 12 Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven 

aan God. 13 Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen 

aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. 

• Vraag: Wat is een aanstoot? 

Voor zichzelf lees hierbij Luk. 6: 1-26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want 

hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. 

Oordeel is hier besluit 

14 Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen 

voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. 15 Maar als uw broeder 

om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem 

te gronde voor wie Christus gestorven is. 16 Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. 

FEIT niets is meer onrein MENING je vindt iets onrein NB spijswetten niet morele wetten 

17 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede 

en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor 



God en in achting bij de mensen. 19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge 

opbouw bevordert. 

20 Breek niet om wat u eet het werk van God af.  Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig 

voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. 21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te 

drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij 

zwak is. 

22 Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem 

goeddunkt. 23 Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En 

alles wat niet uit geloof is, is zonde. 

Vers 22-23 vertelt hoe samen te leven. Dwing jouw overtuiging de gemeente niet op. Als de 

Bijbel iets niet expliciet gebiedt of verbiedt, maak je dan niet al te druk over je eigen visie. Je mag 

je eigen mening zeggen, maar niet doordrukken. Volg je geweten. Vel geen oordeel als het om 

overtuigingen gaat. Als een groep christenen een bepaald punt als een overtuiging ziet, zijn de 

adviezen van Paulus leidinggevend. De ‘zwakke’ moet bereid zijn de Bijbelse gegevens (feiten) 

serieus te overdenken en weigeren om mensen die anders denken te veroordelen. De ‘sterke’ 

moet bereid zijn de Bijbelse gegevens (feiten) serieus te doordenken en de eigen vrijheid beperken 

om medegelovigen niet in gewetensproblemen te brengen. Verschillende meningen kunnen 

gemakkelijk een splijtzwam worden. Aan de andere kant, je hoeft je ook niet te laten gijzelen door 

een mopperkont. Lees Lukas 6 nog maar eens met dit in het achterhoofd. 


